
 

 
 
 

 
 
 

 
Nieuwsbrief voor belangstellenden 1e kwartaal 2024 

 

Terugblik 
We kunnen als loge terugkijken op een geslaagd 2023. 
Alle aspecten die de vrijmetselarij inhoud geven zijn 

voorbij gekomen. Van de rituele arbeid in de vorm van 
inwijding tot leerling vrijmetselaar, bevordering tot 
gezel vrijmetselaar en verheffing tot meester 
vrijmetselaar tot en met de oplevering van mooie 

bouwstukken die hebben bijgedragen aan onze 
ontwikkeling. Maar ook aan voldoende aandacht voor 
belangstellenden heeft het niet ontbroken. En van die 

gelegenheden werd dan ook in ruime mate gebruik 
gemaakt. Daardoor zijn er weer nieuwe leden in 
aantocht welke wij zullen verwelkomen binnen onze 

loge. 
 
Actuele situatie 

Onze agenda (arbeidstafel) is voor het eerste halfjaar 
weer helemaal gevuld. Ook gedurende deze periode 
komen alle aspecten welke belangrijk voor ons zijn aan 

de orde, en kijken we dus uit naar een gevarieerd 
programma. Als u op onze lijst met belangstellenden 
staat hebt u een onlangs een ‘save the date’ mail 

ontvangen met daarin de data waarop u ons weer kunt 
bezoeken. Voor de zekerheid worden deze data 
hieronder nogmaals genoemd. 

 
Het jaar 2024 
Zoals u zult weten is dit jaar een schrikkeljaar. We 

hebben dus een dag extra ten opzichte van andere 
jaren. Een dag extra om er samen iets moois van te 
maken. Schrikkeljaren zijn ook jaren waarin de 

Olympische Spelen worden gehouden. Talrijke sporters 
hebben hun leven de afgelopen vier jaren in het teken 
gesteld om deel te kunnen en mogen nemen aan dit 
prestigieuze sportevenement op jacht naar een, bij 

voorkeur gouden, medaille. Relatief gezien valt dit 
slechts weinigen ten deel. De overigen zullen het met 
de teleurstelling moeten doen. In dit opzicht zou je de 

vrijmetselarij ook als een symbolische mentale 
Olympische sport kunnen zien. Vrijmetselaren werken 
met elkaar, maar ook ieder voor zich, aan het creëren 

van een betere wereld. En dat dit in deze tijden van 
oorlogen bittere noodzaak is moge duidelijk zijn. Om het 
allemaal in een positief perspectief te plaatsen kan de 

numerologie ons wellicht behulpzaam zijn. 
 
Wat is numerologie? 

In eenvoudige bewoordingen is numerologie een studie 
van getallen in je leven. Je kunt informatie over de 
wereld en ook over elke individuele persoon ontdekken 

met behulp van numerologie. Numerologie wordt gezien 
als een universele taal van getallen. Binnen de 
numerologie is 2024 een zogenaamd 8 jaar (2+0+2+4) 

en staat o.a. symbool voor de lemniscaat, oneindigheid, 
kracht en vastberadenheid. Het getal 8 is ook diep 
verbonden met spiritualiteit en vertegenwoordigt de 

universele wet van ‘Zo boven, Zo beneden'. 2024 zal 
ook een jaar worden om verbinding te maken met ons 
ware, authentieke zelf. We zullen toegang krijgen tot 

onze innerlijke kracht en er aan herinnerd worden dat 
wat we zaaien zullen we oogsten. Datgene waarvan we 
gedroomd hebben of graag willen manifesteren kan dit 
jaar met groter gemak tot stand worden gebracht.  

 
Ook kan alles wat ons niet meer dient, met groter 
gemak losgelaten worden. Het lijkt er ook op dat we ons 

voorbestemde pad in 2024 zullen vinden. 
 
Of we aan numerologie al dan niet waarde moeten 
hechten is een vraag die ieder voor zich moet 

beantwoorden. Maar de positieve boodschap die het 
hier verkondigd kan ons gemoed wellicht positief 
stemmen. Numerologie heeft overigens niets met de 

vrijmetselarij te maken, maar in de Vrijmetselarij 
nemen getallen wel een belangrijke plaats in. Het is ook 
een voorbeeld van een thema waarover één van onze 

leden wel eens een bouwstuk zou kunnen houden. 
 
De openbare avonden eerste helft 2024 

Woensdag 24 januari 
inloopavond “in gesprek met vrijmetselaren” 

Inloop vanaf 19:30 uur  | Aanvang 20:00 uur 

Einde ca. 21:30 uur 
 
Dinsdag 5 maart 
openbare comparitie | Titel: drie witte rozen 
Inloop vanaf 19:30 uur  | Aanvang 20:00 uur 

Einde ca. 22:30 uur 
 
Woensdag 27 maart 
inloopavond “in gesprek met vrijmetselaren” 
Inloop vanaf 19:30 uur  | Aanvang 20:00 uur 
Einde ca. 21:30 uur 
 
Dinsdag 11 juni 
openbare comparitie | Titel: waarom vrijmetselaar? 
Inloop vanaf 19:30 uur  | Aanvang 20:00 uur 
Einde ca. 22:30 uur 
 
De inloopavonden zijn bedoeld om in een ongedwongen 

sfeer met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen 
en antwoorden hierop te krijgen. 
 

Tijdens een openbare comparitieavond maakt u nader 
kennis met onze werkwijze en het compareren over het 
opgeleverde bouwstuk (voordracht) van een van onze 

leden. Wij waarderen het als u zich vooraf per e-mail 
even aanmeldt, en zien uit naar uw komst. 

 
Ten slotte 
We merken dat er binnen onze individualiserende 

samenleving behoeft bestaat aan zingeving en 
onderlinge verbinding, getuige de toenemende 
belangstelling tijdens onze openbare avonden. En dat is 

een goede zaak. Wellicht hebt u er nog nooit bewust bij 
stilgestaan, maar bent u onbewust ook wel zoekend of 
verlangend naar invulling geven aan deze aspecten, 
welke tot een verrijking van uw leven zouden kunnen 

leiden. In dat geval zou u gebruik kunnen maken van 
één (of meer) van onze openbare avonden. Behalve tijd 
kost het u, en verplicht het u tot, niets.   


